AĞLATAN 

OYUN 

(THE  CRYING  GAME) 


BERLİN  İN 
BERLİN 


METRES  JFj 

(MISTRESS)  r 


FENERBAHÇE 

KARŞIYAKA 

( NAKLEN ) 


BARCELONA 

MADRİD 

(NAKLEN) 


KOCALAR  VE  AŞIKLAR 

(HUSBANDS  AND  LOVERS) 


■  EROTİK  MAURO  BOLOGNINI 


KOCALAR  VE  ASIKLAR 

(HUSBANDS  AND  LOVERS) 


İTALYAN  YAPIMI  KOCALAR  VE  AŞIKLAR ,  KARI-KOCA ,  SEVGİLİ ÜÇGENİNİ  USTALIKLI  BİÇİMDE ,  PSİKOLOJİK  BOYUTLARIYLA İNCELİYOR. 


Senaryo  yazarlığına  soyunmuş  bir  koca,  İngiliz  bir  aktör  ve  şehvet  düşkünü  çekici  karısı...  Kocalar  ve  Aşıklar  düzeyli  bir  erotizm  sergiliyor. 

Senaryo  yazarlığına  soyunmuş  bir  koca,  İngiliz  bir  aktör  ve  şehvet  düşkünü  çekici  karısı  arasındaki  ilişkiler  ustalıklı  bir  biçimde  an¬ 


latılıyor  bu  filmde.  Kadın, monoton  yaşamlarını  renklendirmek  için  kocasıyla  anlaşır  ve  haftanın  beş  gününü  kocasıyla,  hafta  sonunu  ise  sevgilisi  ile  geçirir. 
Ancak  sadist  sevgili  Alina, aşkın  yasak  bölgelerindeki acı  çektiren  gezisini  beklenmeyen  bir  sonla  noktalar. 
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İlk  yayın:  25  Aralık  Cumartesi 


Italyan  yapımı,  1991 

Orijinal  adı:  Maritied  Amanti-Husbands 

and  Lovers 

Senaryo:  Alberto  Moravio'nun  eserinden Sergio  Bazzini 
Müzik:  Ennio  Morricone 

Oyuncular:  Julian  Sands,  Joanna  Pakula, Tcheky  Karyo 


S  Yetişkinler  için  Bazı  sahnelere  dikkat  Herkes  için 


2 


MACERA  RIDLEY  SCOTT 

1492  CENNETİN  KEŞFİ  / 
CHRISTOPHE  COLOMB 

(CONGHJEST  OF  PARADİSE  1492) 

1992'de  Amerika  kıtasının keşfinin  500.  yılı  nedeniyle çekilen  filmlerin  en  başarılısı.  Son  derece  renkli  ve  gözalıcı  bir  yapım  olarak  kotarılmış  filmde,  ünlü  kâşif Colomb'un  deniz  yolculukları,  keşifleri  ve  yoksulluk çektiği  son  yılları  anlatılıyor.  İnsanlık  tarihindeki  en büyük  serüvenlerden  biri  ve Colomb'un  esrarengiz  yaşa¬ 


mı  ünlü  oyuncuların  yeteneğiyle  birleştiğinde  kaçırılmaması  gereken  bir  film  çıkıyor  ortaya. 
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İlk  yayın:  28  Aralık  Salı 


Amerikan  yapımı ,  1 992 
Orijinal  adı:  The  Conquest 
of  Paradise  1492 

Oyuncular:  Gerard  Depardieu,  Sigourney Weaver,  Armand  Assante,  Angela  Molina 


DUYGUSAL  MİRA  NAIR 

MISSISSIPPI MASSALA 


Mississippi'de  yaşayan  Asyalı  genç  kadının,  ailelerinin karşı  çıkmasına  rağmen, zenci  bir  Amerikalıya  aşık olmasıyla  gelişen  olayların öyküsü.  Selam  Bombay'la tanınan  Hindistanlı  kadın yönetmen  Mira  Nair'in  bu filmi,  ırkçılığa  karşı  atılmış naif  bir  çığlık. 


İlk  yayın:  17  Aralık  Cuma 


Amerikan  yapımı,  1991 
Senaryo:  Sooni  Taraporevala 

Oyuncular:  Denzel  Washington , 

Roshan  Seth,  Sarita  Choudhury,  Joe  Seneca, Charles  S.  Butfon 


KOMEDİ-DRAMA  GABRIELE  SALVATORES 

0 


AKDENİZ 


(MEDITERRANEO ) 

Akdeniz ,  yönetmeni  Gabriele  Salvatores'in  deyişiyle  "dünyayı  değiştirmeye soyunan  oir  kuşağın  hayal  kırıklıklarını  da  yansıtan"  savaş  karşıtı  bir  film. 

1992'nin  En  İyi  Yabancı  Film Oscar'mı  kazanan  Akdeniz, İkinci  Dünya  Savaşı  yıllarında  Yunanistan'a  ait  küçük  bir  adayı  işgal  etmekle görevli  bir  manga  askerin öyküsünü  anlatıyor.  Adaya vardıklarında  telsizleri  bozulan  askerler,  ister  istemez orada  bir  çeşit  "dölce  vi- ta"yı  sürdürmeye  başlarlar. 
Issız  adadaki  yalın  köylü  ya¬ 


şamına  gömülüp  savaşmak düşüncesinden,  öldürmek eyleminden  giderek  uzaklaşan  İtalyan  askerlerinin hikâyesini,  yalın  ve  sıcacık bir  tonla  anlatıyor  Salvatores.  Sonuç,  "yürek  ısıtan cinsten,  düşündürücü  ve  etkileyici",  güzelim  bir  İtalyan filmi. 


^  İlk  yayın:  1 8  Aralık  Cumartesi 

03  - 

İtalyan  yapımı ,  1 99 1 
Orijinal  adı:  Mediterraneo 

Oyuncular:  Diego  Abatantuono, 

Claudio  Bigagli,  Giuseppe  Caderna, 

Ugo  Conti,  Claudio  Bisio,  Gigio  Alberti 


DUYGUSAL  SEÇKİN  YASAR 


SARI  TEBESSÜM 


Şahika  Tekand'a  Ankara Film  Şenliği'nde  "en  iyi kadm  oyuncu"  dalmda  ödül getiren  Sarı  Tebessüm,  son yılların  en  ilginç  Türk  filmlerinden  biri.  Kocasının  iktidarsızlığı  nedeniyle,  aile dostları  bir  ressamla  tutkulu  bir  aşk  yaşayan  doyumsuz  bir  kadının  öyküsü  üzerine  kurulu  erotik bir  film.  Sevişme  sahnelerinde  Şahika  Tekand  oldukça  başarılı.  Halit  Refiğ gibi  ünlü  yönetmenlere asistanlık  yapan  Seçkin  Yasar 'in  ilk  yönetmenlik  denemesi. 
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İlk  yayın:  1 9  Aralık  Pazar 


Türk  filmi ,  1 993 

Oyuncular:  Şahika  Tekand [ Mahir  Gijnşiray,  Levent  Ozdilek 


DUYGUSAL  PHILIP  KAUFMAN 


VAROLMANIN 


DAYANILMAZ  HAFİFLİĞİ 


(THE  UNBEARABLE  LIGHTNESS  OF  BEING) 


"İnsan  ruhuna  ayna  tutan" zevkli  bir  erotizm.  Milan Kundera'mn  yankılar  uyandıran  aynı  adlı  romanının son  derece  başarılı  bir uyarlaması.  Mesleğine  ve kadınlara  tutkulu  cerrah  Tomas'm,  ressam  sevgilisi  Sabina'dan  sonra  tanıdığı  Teresa'ya  fena  halde,  tutulmasını  hikâye  eden  film,  ön 
plandaki  aşk  öyküsünü  1968 
Prag'ındaki  Sovyet  işgali  dekoruna  oturtarak  aktarıyor. 


İlk  yayın:  2 1  Aralık  Salı 


Amerikan  yapıma  1989 
Orijinal  adı:  The  Unbearable Lightness  of  Being 

Senaryo:  Milan  Kundera'mn  romanından 

Oyuncular:  Daniel  Day-Lewis, 

Juliefte  Binoche ,  Lena  Olin 


SPOR 


FENERBAHÇE- 

KARŞIYAKA 

Fenerbahçe  Stadı'ndaki  bu kıran  kırana  maçı  CINE5  izleyicileri  saat  19.00'dan  itibaren  canlı  yayında  izleyebilirler.  Maçın  yorum  ve  röportajları  ise  18.30'da  başlıyor  ve  maçın  başlama  saatine  kadar  devam  ediyor. 


18  Aralık  Cumartesi 


BARCELONA- 
REAL  MADRİD 

Şampiyonlar  Ligi'nde  Galatasaray'ın  elinden  zor  kurtulan  Barcelona,  İspanya Süper  Kupası  rövanşında Real  Madrid  ile  karşı  karşıya  geliyor.  Nou  Camp Stadı'ndaki  bu  muhteşem rövanş,  futbol  dünyasının yıldızlarını  karşı  karşıya getirecek.  CINE5'ten  canlı olarak  izleyebilirsiniz. 

16  Aralık  Perşembe 


HER  SALI  BOKS 


CINE5'te  nefesleri  kesecek boks  maçları...  Dünya  boksunun  zirvesindeki  isimlerin  ringlerdeki  amansız mücadelesi  artık  evinizde. 
Evander  Holyfield,  Riddick Bove,  Lennox  Lewis,  Tomy Morrison,  Virgil  Hill  ve  diğerleri...  Dev  boksörler,  dev maçlar  ve  müthiş  heyecanlarla  dolu  boks  maçlarını  her salı  CINE5'te  izleyeceksiniz. 


DRAMA  ORHAN  OĞUZ 


DÖNERSEN  ISLIK  ÇAL 


DÖNERSEN  ISLIK  ÇAL , SIMSICAK  BİR  DOSTLUK İLİŞKİSİNİ  ANLATIYOR... 
AMA  OLDUKÇA  DRA¬ 
MATİK  BİR  SONLA! 

Türk  sinemasının  son  yıllarda  yapılmış  en  ilginç filmlerinden  biri.  Toplum¬ dan  dışlanan  fahişe  bir  erkekle,  cüce  bir  barmenin dostlukları  üzerine  kurulu değişik  bir  deneme.  Beyoğlu' nun  arka  sokaklarında  fark¬ 


lı  bir  yaşam.  Fikret  Kuşkan travesti  rolüyle  dikkati  çekiyor.  Kuşkan'm  yanı  sıra Pezo  rolüyle  Menderes  Samancılar  ve  cüceyi  canlandıran  Mevlüt  Demiryay  da son  derece  başarılı. 


-  aş  İlk  yayın:  26  Aralık  Pazar 

*  1  Saat:  20.30 

Türk  filmi  1993 

Oyuncular:  Fikret  Kuşkan , 

Mevlüt  Demiryay,  Menderes  Samancılar 


POLİSİYE  DORIS  DÖRRIE 


DOĞUM  GÜNÜN  KUTLU  OLSUN  TÜRK 


(HAPPY  BIRTHDAY  TURKE!) 


Doğum  Günün  Kutlu  Olsun  Türk,  ırkçılığa  karşı Almanya'daki  Türk  kültür kökenlerine  nesnel  bir  gözle  bakan  ilginç  bir  polisiye. 

Yakup  Arjouni'nin  Almanya'da  çok  satan  polisiye  romanından  uyarlanan  ve Türk  asıllı  dedektif  Kemal Kayankaya'nm  serüvenleri  - ni  aktaran  "Doğum  Günün Kutlu  Olsun  Türk!",  ilginç feminist  güldürüleriyle  tanınan  Alman  kadın  yönetmen  Doris  Dörrie'nin  im¬ 


zasını  taşıyor.  Frankfurt'ta yaşayan  Türk  asıllı  ama  tek kelime  Türkçe  bilmeyen  dedektif  Kayankaya,  babasının ölümünün  araştırılmasını isteyen  bir  Türk  kadın  müşterisinin,  kayıp  kocasını  da ölmüş  olarak  bulacaktır. 


İlk  yayın:  17  Aralık  Cuma 


Alman  filmi  1 99 1 

Oyuncular:  Hans  Czypionka , Doris  Kuntsmann,  Ömer  Simsek 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■  DRAMA  NEİL  JORDAN 


AĞLATAN  OYUN 

(THE  CRYING  GAME) 

1 993'TE  ALTI  DALDA  OSCAR  ADAYI  OLAN  AĞLATAN 
OYUN l  IRA ,  SEKS ,  KUZEY  İRLANDA'DAKİ  ÖLÜM TARLALARI ,  MEZHEPÇİLİK  VE  BENZERİ  KONULARDAKİ ÖNYARGILARI  SARSAN  BİR  FİLM. 


Ağlatan  Oyun,  görsel  zenginliği,  yüksek  gerilimi  ve fantastik  senaryosu  ve  birinci  sınıf  oyuncularıyla dikkatleri  üzerine  çekiyor. 

1986  yılında  yaptığı  Mona 
Lisa  adlı  filmle  bütün  dikkatleri  üzerine  çeken  İrlandalI  yönetmen  Neil  Jordan, Ağlatan  Oyun'da  aşk,  evlilik  ve  beraberliğin  alışılmış simgeleriyle  dalga  geçiyor. 
Sonuçta  da  türünün  kalıplarını  zorlayan  etkileyici bir  film  çıkarıyor  ortaya. 

Zenci  bir  İngiliz  askerin, seksi  bir  sarışın  kadına  ilgi duymasıyla  başlayan  Ağlatan  Oyun,  bir  anda  askerin  IRA  üyesi  teröristler¬ 


ce  kaçırılmasıyla  zirveye tırmanıyor.  Sonunun  hiç  de parlak  olmadığını  sezen zenci  asker,  IRA  için  artık bir  kurbandır.  Zenciyi  yok etmekle  görevlendirilen  terörist  Fergus  ise  bebek  suratlı  ama  katil  gülüşlü  bir cellat! 

Filmin  en  az  kendisi  kadar ünlü  "Crying  Game"  parçasını  da  Boy  George  söylüyor. 


İlk  yayın:  İZ  Aralık  Cuma 
Saat:  22. 15 


İngiliz  yapımı,  1992 
Orijinal  adı:  The  Crying  Game Senaryo:  Neil  Jordan Müzik:  Anne  Dudley 

Oyuncular:  Stephen  Rea ,  Jaye  Davidson , Forest  VVhitaker,  Miranda  Richardson , Adrian  Dunbar 


■  KOMEDİ  ROBERTO  BENIGNI 

KÜRDAN  JOE 

(JOHNNY  STKCHINO) 


Jim  Jarmush  ve  Federico  Fellini'nin  filmlerinde  oynayarak  dikkatleri  çeken  komedyen  Roberto  Benigni'nin  hem yönetip,  hem  de  başrolünü üstlendiği  bir  mafya  öyküsü güldürüsü.  Kürdan  Joe,  bildik  mafya  serüvenini  eğlenceli  ve  neşeli  bir  biçimde,  komedi  kalıplarıyla  anlatıyor. 
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İlk  yayın:  1 6  Aralık  Perşembe 


İtalyan  yapımı ,  1 99 1 
Orijinal  adı:  Johnny  Stecchino 

Oyuncular:  Roberto  Benigni ,  Nicoletta Braschi,  Paolo  Bonacelli,  Franco  Volpi 


■ 


DUYGUSAL-MACERA  AMOS  KOLLEK 


0 


KADIN  GAZETECİ 

(DOUBLE  EDGE) 


gerilim  sam  raimi 


00  00  M 


ŞEYTANIN  OLUSU 

(İVİL  DEAD) 

ŞİDDETİN,  BİN  BİR  ÇEŞİT  ÖLDÜRME  SAHNESİNİN  ■  f  • ALDIĞI  VE  ABD'DE  YOĞUN  İLGİ  GÖREN  KORKU  Fİ  D-TÜRÜNÜN  EFSANELEŞMİŞ  ÖRNEKLERİNDEN  BİRİ. 


Sinema  tarihine  korku  ve fantastik  sinemanın  "kült" filmlerinden  biri  olarak  geçen  Şeytanın  Ölüsü;  olağanüstü  özel  efektleri,  çılgınca  temposu,  şoke  edici sahneleri,  bitip  tükenmeyen sürprizleriyle  muhteşem bir  film.  Kolejli  genç  çiftlerin  ormandaki  gezileri  sırasında  "uyuyan  ölümü" rahatsız  etmeleriyle  patlak veren  birtakım  inanılmaz 


olayları  konu  alan  Şeytanın  Ölüsü  filmlerinin  ilk: olan  bu  film,  korku-gerilim türünün  meraklıları  için kaçırılmaması  gereken  bir yapıt. 


İlk  yayın:  1 8  Aralık  Cumartesi 


Amerikan  yapımı,  1983 
Orijinal  adı:  Ev/7  Dead 

Oyuncular:  Bruce  Campbell [  Betsy  Baker , Ellen  Sandv/eiss 


■  EROTİK  ERICH  ROCHOT 

O'NUN  HİKÂYESİ  2 


(STORY  OF  O  PAKT  2) 

70'li  yıllarda  Emmanuelle Arsan'm  yazdığı  Emmanuelle  romanından  çekilen filmin  çok  tutması  üzerine erotik  edebiyatın  gündemine  bir  başka  roman  katıldı:  O'nun  Hikâyesi.  Bu roman  da  tıpkı  Emmanuelle gibi  filme  çekildi  ve  büyük başarı  kazandı.  Filmin  başrol  oyuncusu  Corinn  Clery' 


yi  de  büyük  üne  kavuşturdu.  O'nun  Hikâyesi,  kaliteli  erotizm  örneklerinin başında  geliyor. 

4*  jr  İlk  yayın:  24  Aralık  Cuma 

Fransız  yapımı,  1984 
Orijinal  adı:  Story  of  O  Part  2 

Oyuncular:  Corinn  Clery 


Amos  Kollek'in  hem  yönettiği,  hem  de  başrolünü  Faye  Dunaway  ile  paylaştığı son  derece  ilginç  bir  film Kadın  Gazeteci.  Film,  İsrail-Filistin  çatışması  sırasın¬ da,  olayları  izlemek  üzere İsrail'e  gönderilen  NevvYork' lu  gazeteci  Faye  Milano'nun çevresinde  gelişiyor.  Kendi kültüründen  çok  uzakta  ve bambaşka  bir  çevrede  yaşam  savaşı  vermek  zorun¬ da  kalan  Faye,  politik  çatışmalar  arasında  kalır  ve 


bu  onu  savaşın  içine  doğru  sürükler.  Öte  yandan gitgide  kızışan  İsrail-Filistin  savaşında  aktif  rol  oynayan  David'le  tanıştıktan sonra  aralarında  duygusal bir  ilişki  başlar. 


İlk  yayın:  20  Aralık  Pazartesi 


Amerikan  yapımı,  1991 
Orijinal  adı:  Double  Edge 

Oyuncular:  Faye  Dunav/ay,  Amos  Kollek, Muhammad  Bakrı 
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■  MÜZİKAL  MILOS  FORMAN 

AMADCUS 


Mekân,  dekor  ve  kostümlerinden  görüntü  çalışmasına kadar  ayrıntıları  önemseyen, titiz  ve  zevkli  bir  "çağ  filmi" ...  bir  başyapıt.  Milos  Forman'm  Oscar  ödüllerine  boğulmuş  ünlü  filmi  Amadeus, büyük  bestecinin  yaşammı, en  büyük  rakibi  Antonio Salieri'nin  itiraflarından anlatan  bir  biyografik-müzikal.  Salieri'yi  oynayan  ve  en iyi  aktör  Oscar 'ırn  kazanan 


F.  Murray  Abraham  başta olmak  üzere  tüm  oyuncu kadrosunun  performansıyla gerçekten  mükemmel. 


Amerikan  yapımı,  1984 
Senaryo:  Aynı  adlı  oyunundan  Peter  Shaffer Müzik:  Mozart ,  Şali  eri,  Pergolesi Oyuncular:  F.  Murray  Abraham,  Tom  Hulce, Elizabeth  Beridge,  Roy  Dotrice,  JeffreyJones 


DUYGUSAL  BARRY  PRIMUS 


METRES 


(MISTRESS) 


Ünlülerden  oluşan  zengin oyuncu  kadrosuna,  özenli  anlatımına,  sinema  tarihine  ve kültürüne  yapılan  ilginç göndermeler  de  eklenince mükemmel  bir  film  çıkıyor ortaya.  Hollywood'a  ve  sisteme  içeriden  bakan  bu  film, sinemanın  Kâbe'sinde  sermaye  bulup  film  çekebilmenin 


sorunlarını,  gerçekçi  bir  tarz¬ da  hikâye  ediyor. 


İlk  yayın:  25  Aralık  Cumartesi 


Amerikan  yapımı,  1991 

Oyuncular:  Pobert  De  Niro,  Martin  Landau , Robert  Wuhl,  Danny  Aiello,  Eli  Wallach 


DUYGUSAL  MICHAEL  CATON-  JONES 


BU  ÇOCUĞUN  HAYATI 


(THIS  BOY'S  LIFE) 

Bu  Çocuğun  Hayatı,  çocuk  eğitimi hakkında  yapılmış,  düzeyli  ve yepyeni  bir  Amerikan  yapımı. 
Büyüme  ve  ergenlik  çağı  sorunları  içindeki  çocuğun  kompleksli, kötü  bir  üvey  babanın  ellerine teslim  edilmesini,  ezik  annesinin pasif  kalışını  anlatıyor.  Yetim  delikanlıyla  zorba  üvey  babası  arasında  gittikçe  kuvvetlenen  nefret ilişkisini,  yönetmen  yalın,  sade bir  dille  aktarıyor.  Robert  De 


Niro  her  zamanki  başarılı  oyunuyla  filmi  çekip  götürüyor. 


İlk  yayın:  20  Aralık  Pazartesi 


Amerikan  yapımı,  1992 
Orijinal  adı:  This  Boy's  Life 

Oyuncular:  Robert  De  Niro ,  Ellen  Barkin, Leonardo  Di  Caprio 


M  EROTİK  BEN  VERBONG 


■  DUYGUSAL  MARKUS  IMHOFF 


KURALDIŞI  BİR  KADIN 

(AN  INDECENT I VOMAN) 


Erotik  düşlerinizi  uygulamaya dökerseniz  ne  olur?  Kuraldışı Bir  Kadın  bu  sorudan  yola  çıkmış  düzeyli  bir  erotik  film.  Geçmişin  üzerine  sünger  çekmeye ve  her  şeyi  yeniden  düzene koymaya  kararlı  bir  kadmm  öyküsü.  Ancak  Emilia  hayatını 


düzene  koyma  savaşında  yenik düşer  ve  kendisini  bir  anda  tehlikeli  bir  aşk  macerasının  içinde bulur.  Yeni  ev  sahibi  Leon'un  dayanılmaz  çekiciliğine  direnmek hiç  de  kolay  değildir.  Kuraldışı  Bir  Kadın,  zevkle  seyredilecek,  kaliteli  bir  erotizm  örneği. 


İlk  yayın:  1/ Aralık  Cuma 


Hollanda  yapımı,  1991 
Orijinal  adı:  An  Indecent  Woman 

Oyuncular:  Jose  Way,  Huub  Stapel, Coen  Van  Vrıjberghe  De  Conningh 


TEKNEDE 
BOŞ  YER 
YOK 

(DAS  BOOT 
İST  VOLL) 


2.  Dünya  savaşı  yıllarında  Nazilerden  ve  Gestapo'dan  kaçan  bir grup  insanın  dramatik  öyküsü. 
Tüm  tehlikeleri  göze  alarak  İsviçre'ye  girmeyi  başaran  ve  bir  eve  sığman  insanlar,  İsviçreliler  tarafından  kaçak  muamelesi  görerek cezaevine  tıküırlar.  Ertesi  sabah  da sınırın  öte  yanma,  cellatlarının kucağına  gönderileceklerdir.  İsviçre sinemasından,  insancıl  ve  etkileyici bir  film. 


İlk  yayın:  1 6  Aralık  Perşembe 


İsviçre  yapımı,  1980 
Orijinal  adı:  Das  Boot  ist  Voli 


Oyuncular:  Tina  Engel ,  Curt  Bois, Renata  Steiger,  Michael  Gempart 


10 


DUYGUSAL  SİNAN  ÇETİN 


BERLİN  İN  BERLİN 


SON  YILLARDA  TÜRK  SİNEMA¬SININ  ÜZERİNDE  EN  ÇOK KONUŞULAN ,  TARTIŞILAN FİLMLERİNDEN  BİRİ  GELİYOR 0NE5  EKRANLARINA.  YI¬LIN  OLAY  FİLMİNİ  KAÇIRAN¬LAR  İÇİN  BÜYÜK  FIRSAT. 

Hülya  Avşar'm  güzelliğinin yanı  sıra  nasıl  müthiş  bir oyunculuk  performansı  gösterdiğini  izlemek  istiyorsanız  bu  filmi  kaçırmayın. 

Berlin'in  ücra  semtlerinde yaşayan  bir  Türk  ailesi...  Bir Alman  genci  gelinlerine  âşık olur  ve  istemeden  kocasının ölümüne  yol  açar.  Ancak  kadirim  peşini  bırakmaz.  Çılgın kayınbirader,  Alman'ı  öldürmeye  kararlıdır.  Kadmı  izlerken  kayınbiraderler  tarafından  kovalanan  genç  adam yanlışlıkla  ailenin  toplu  olarak  yaşadığı  eve  girer.  Ancak  eve  gelen  Alman,  Tanrı misafiridir,  öldürülmesi  düşünülemez.  Töreler  yengesi¬ ne  tutkun  çılgın  kayınbiraderin  amacına  ulaşmasına izin  vermez...  Türk  sinemasının  son  yıllarda  üzerinde en  çok  konuşulan,  tartışılan filmlerinden  biri.  Hülya  Avşar'a  Moskova  Film  Festivalinde  en  iyi  kadm  oyuncu ödülü  kazandırdı. 


İlk  yayın:  16  Aralık  Perşembe 


Türk  filmi ,  1993 

Oyuncular:  Hülya  Avşar,  Cem  Özer, Armi -  S Izck 


■  MELODRAM  PEDRO  A LMADOVA R 


YÜKSEK  TOPUKLAR 

(HIGH  HEELS) 


Yüksek  Topuklar,  bir  anneyle  kızın  ilişkilerinin  irkiltici  bir  biçimde  gözler  önüne  serildiği  bir melodram.  Günümüz  İspanyol  sinemasının  yıldız  yönetmenlerinden  Pedro  Almadovar'ın  bir  kez daha  "kitsch"  zevklerimi,  eğilimlerini  görüntülere  dökerek  kendi özgün  dünyasını  kurduğu,  ilginç bir  film.  Öyküsü  ve  sinemasal  kıvamıyla  sinema  seyircisini  irkiltebilecek  nitelikteki  bu  filmde  yönetmenin  gözde  oyuncusu  Victoria  Abril,  görülmeye  değer  bir performans  sergiliyor.  Almado- 


var  imzalı  bu  özgün  ürün,  izlenmesi  gereken  bir  melodram. 


İlk  yayın:  16  Aralık  Perşembe 


İspanya-Fransa  ortak  yapımı,  1 99 1 
Orijinal  adı:  Tacorıes  Lejanos I High  Heelsj 

Senaryo:  Pedro  Almadovar Müzik:  Ryuichi  Sakamato 

Oyuncular:  Victoria  Abril ,  Miguel  Bose, Marisa  Parades,  Feodor  Atkine,  Ana Lizaran 


EROTİK  FRANCIS  LEROI,  FRANÇOIS  JOUFFA 


SEKS  VE  PERESTROİKA 

(SEX  AND  PERESTROİKA) 


Sovyetler  Birliği'nin  1990'da  parçalanmasından  sonra  Rusya'daki hayattan  ilginç  manzaralar  sunan,  değişik  bir  film.  Batıya  açılan,  Playboy  gibi  Amerikan  erotizm  dergilerine  pozlar  veren, "Küçük  Vera"  filmiyle  şöhre¬ te  kavuşan  Rus  yıldızı  Natalia Negoda'nm  oynadığı  Seks  ve Perestroika,  hareketli  bir  kamera  çalışması  ve  belgeselimsi  bir röportaj  tekniğiyle  çekilmiş.  Doğu 


Bloku'nun  "yuppie  kültürü,  altın kızları  ve  altın  çocuklarıyla", nesnel,  şiirsel  ve  erotik  bir  bakış açısından  anlatılıyor  Seks  ve Perestroika'da. 


İlk  yayın:  3 1  Aralık  Cuma 
Saat:  00. 15 


Fransız  yapımı,  1991 
Oyuncu:  Natalia  Negoda 


■  DRAMA  V/ERNER  SCHROETER 


MAUNA 


Malina,  filozof,  şair,  deneme  ve roman  yazarı  bir  kadm...  Aynı  zamanda  özgür,  çılgın  ve  feminist. 
Bütün  bu  özellikleriyle  arkadaşları  arasında  sivrilen  Malina'nın hayatında  iki  de  adam  var:  Biri kocası,  diğeri  de  kardeşi.  Bütün bunlara  karşın  Malina  için  özgürlük  ve  yalnızlık  yapışık  iki kardeş  gibi.  Isabelle  Huppert'in başrolünü  oynadığı  Malina,  iz¬ 


lenmeye  değer,  son  derece  ilginç  bir  film. 


İlk  yayın:  1 9  Aralık  Pazar 


Alman  yapımı,  1991 
Senaryo:  Ingeborg  Bachman'ın romanından  VVerner  Schroeter 

Oyuncular:  Isabella  Huppert,  Can Togay,  Mathieu  Carriere 


GÜLDÜRÜ  ROGER  DONALDSON 


CADILLAC  MAN 


DERTLERİNİZİ  UNUTUP  KEYİFLİ SAATLER  YAŞAMAK  İSTİYOR¬SANIZ  BU  FİLMİ  MUTLAKA SEYREDİN.  ROBIN  WILLIAMS YİNE  HARİKALAR  YARATIYOR. 

Cadillac  Man,  her  kılığa  bürünen  harika  oyuncu  Robin VVilliams'ın  yine  yeteneklerini  konuşturduğu  bir  güldürü. 
Film,  çenebaz  bir  araba  satıcısının,  günün  birinde  kıskanç bir  koca  tarafından  esir  alınışının  öyküsü.  İtalyan  asıllı bir  NewYorklu  aksanıyla  yine döktüren  Robin  Williams,m 


başı  çektiği  oyuncu  kadrosun¬ da  Tim  Robbins  de  sivriliyor. 


İlk  yayın:  17  Aralık  Cuma 


Amerikan  yapımı,  1991 
Orijinal  adı:  Cadillac  Man Senaryo:  Ken  Friedman Müzik:  Peter  Robinson 

Oyuncular:  Robin  Williams ,  Tim  Robbins , Pamela  Reed ,  Annabella  Sciorra ,  Zack Norman 


KOMEDİ-DRAMA  JOEL  COEN 

BARTON  FINK 


1991  Cannes  Film  Festivali'nde 
Altın  Palmiye'yi  alan  Barton Fink,  Türk  Sinema  Yazarlarınca da  1992-93  mevsiminin  en  iyi filmi  seçildi.  Amerikan  sinemasının  harika  çocukların¬ dan  Joel  Coen,  Barton  Fink'te Hollywood,un  1930-1940'lı  yıllardaki  stüdyo  sistemine  bakarak,  o  dönemden  garip  sinemacı  portreleri  çiziyor.  New York'lu  genç  oyun  yazarı  Barton  Fink'in  senaryo  yazmak amacıyla  Fîollywood'a  gidişini,  stüdyo  patronlarıyla  kur¬ 


duğu  ilişkileri,  düşlerini  ve yaratma  sancısını  hikâye  eden film,  o  döneme  ışık  tutuyor. 


İlk  yayın:  1 8  Aralık  Cumartesi 

Amerikan  yapımı,  1 99 1 
Senaryo:  Ethan  Coen Müzik:  Carter  Burwell 

Oyuncular:  John  Turturro,  John  Goodman , Judy  Davis ,  Michael  Lerner,  John  Mahoney 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OCAK  AYI  FİLMLERİ 


KUZULARIN 


â  **  • 


SESSİZLİĞİ 

(SİLİNCE  OF  THE  LAMBS) 

Jodie  Foster,  Anthony  Hopkins 


TENDEKİ  TUZ 

(SALT  ON  OUR  SKİN) 

Creta  Scacchi,  Vincent  D'Onofrio,  Roff  llling, Claudine  Auger,  Anais  Jeanneret 


UYANIŞLAR 

(AVVAKENINGS) 

Roberf  De  Niro,  Robin  Williams, 

Julie  Kavner 


